
Lied 

Welkom  
Maaltijd houden: 
het is een moment van ontmoeting, 
een tafel vol verhalen: weet je nog … toen … 
 
Maaltijd houden: 
het is dankbaar zijn om het vele  
dat onze tafel vult, 
zij die ervoor zorgen dat wij  
ervan kunnen genieten en delen: 
van de boer tot zij die het brood kneden,  
van de druiventeler tot zij die de wijn schenken. 
 

Maaltijd houden en dienen 

Witte donderdag 
17 april 2025 

 



Maaltijd houden: 
het is zoveel meer dan eten in je mond steken, 
het is genieten van elkaars aanwezigheid, 
luisteren naar de babbel van de ander  
en je eigen verhaal kunnen delen. 
Zo deed Jezus het ook  
op die laatste avond van zijn leven. 
Hij hield maaltijd met zijn vrienden,  
het zou eigenlijk een feestmaaltijd moeten zijn; 
en ze vertelden elkaar die oude verhalen. 
Weet je nog …. in ballingschap .. in Egypte, 
weet je nog toen God … en de zee … bevrijding. 
 
Lied 

 
Uit het evangelie  
God, wij danken U 
voor dit samenzijn, 
voor alles wat hier op tafel komt, 
voor de gezelligheid waarvan  
wij mogen genieten. 
Zegen ons en ook deze spijzen  
die uw milde hand ons geeft  
door Christus onze Heer. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



Maaltijd houden  
Die avond waste Jezus zijn vrienden schoon  
van elke zonde, Hij waste hun voeten. 
De voeten wassen is niet het leukste werk  
dat je als mens kan doen.  
De voeten van de apostelen  
hadden vele kilometers afgelegd  
over stoffige wegen, op ruwe sandalen.  
Het vuil van de straat zat letterlijk  
tussen hun tenen.  
Soms hing er een zweetlucht omheen.  
In de tijd van Jezus was het wassen  
van andermans voeten  
het werk voor de allerminsten:  
vrouwen en buitenlandse slaven. 
Het is dan ook geen wonder dat de leerlingen 
vreemd opkijken als Jezus zijn bovenkleed aflegt, 
een lendendoek omdoet  
en water in een kom doet. 
 
Evangelie   Johannes 13, 1-15  

 

Orgel  
Ook onze zonden wil Jezus wegwassen  
en Hij doet dat vanuit zijn dienstbaarheid. 
Want Hij was geen koningszoon  
die opgeleid is om gediend te worden. 
De zoon van de timmerman  
had geleerd zich te plooien  
naar de nukken van het hout  
en de grillen van de klanten. 
 
Hij was nu eenmaal geen Romeins staatsburger, 
kon zich nergens op beroepen. 
De rechteloze Jood uit Galilea  
had geleerd zich te onderwerpen aan de bezetter. 
 
Hij was geen priester en geen wetgeleerde,  
kon niet terugvallen op enig privilege. 
De simpele leek had geleerd hoe mensen  
zich achter God verschuilen 
om hun eigen belangen beter te behartigen. 
Hij stond weigerachtig en argwanend  
tegenover elke vorm van macht: 
de macht van de tollenaar  
en de macht van de opperpriester, 
de macht van het geld  
en de macht van de godsdienst. 
Hij hield het bij de macht van geweldloosheid, 
de macht van offer en gebed. 
Alleen op die manier kon macht  
worden omgezet in dienst, 
kon de meester voetwasser worden.   
 
 
 



Eer aan God   

 Gij komt tot ons in ' t morgenuur 
in dauw van nieuwe dingen, 
in 't kind dat lacht, in licht en vuur, 
in 't lied dat wij U zingen, 
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt, 
in 't brood dat Gij hier met ons breekt,  
in duizend, duizend dingen. 
 
Gij komt tot ons in heel de dag, 
in arbeid aan de dingen, 
in zorg en vreugde, pijn en lach, 
in 't lied dat wij dan zingen, 
in liefde ook van man en vrouw, 
in vriendschap, vrede en in trouw, 
in duizend, duizend dingen. 
 
Een gedekte tafel   

 

Voorbeden 
God, 
wij bidden vandaag voor deze gemeenschap. 
Dat hier de dankbare herinnering  
aan Jezus van Nazareth levend blijft : 
in het biddend en zingend samenzijn  
rond Jezus' woord, 
in de omgang van mensen met elkaar, 
in de zorg en de aandacht voor elkaar, 
in de vreugde van de navolging van Jezus. 
Laat ons zingend bidden: 



God, wij bidden vandaag  
voor deze gemeenschap, 
die als teken van de voetwassing door Jezus,  
hier werkzaam blijft als teken  
van uiterste dienstbaarheid. 
Mag het gestalte krijgen in onze zorg  
voor zieke en eenzame mensen, 
in het-er-zijn voor kleine en weerloze mensen, 
in het samen werken en samen delen, 
in het zorgen voor hen die het moeilijk hebben, 
zoals ze nu aan het werk zijn in voor de mensen 
van Welzijnsschakel Tereken. 
Laat ons zingend bidden:  
Vader, wij bidden U, … 
 
God, wij bidden vandaag ook  
voor de wereldwijde mensengemeenschap, 
dat het breken en delen van het brood  
van Jezus, voor ons allen een oproep mag zijn  
om in eenvoud en soberheid 
te genieten van het leven en het samenzijn. 
Om de ogen niet te sluiten  
voor de nood waar dan ook. 
Om in een wereld van verdeeldheid en geweld 
als christen een teken te zijn  
van eenheid en vrede. 
Om organisaties zoals Broederlijk Delen  
te steunen en hun partners te beschermen  
tegen de macht van het geld  
en de macht van de sterkste. 
Laat ons zingend bidden:  
Vader, wij bidden U, … 
 
Gebed  
Jezus,  
Gij wast steeds weer  
pijn en lijden van ons leven weg  
en verfrist ons met nieuwe kracht.  
Gij geeft ons brood  
om te breken en te delen,  
zodat het ons kan voeden.  
Gij geeft ons wijn die vreugde brengt  
bij wie met elkaar delen.  
Zo zijt Gij bij ons aanwezig  
in verbondenheid en zorg,  
in breken en delen.  
Zo mag Hij die heet ‘Ik zal er zijn voor jou’  
ook vandaag onze God van leven zijn. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doen wat Hij gedaan heeft   
Het is niet bij die ene maaltijd gebleven.  
Het laatste avondmaal was het eerste  
in een eeuwenlange rij.  
De vrienden van Jezus blijven  
bijeenkomen op die dag,  
blijven maaltijd houden met brood en wijn.  
Dit doen wij nu ook vandaag  
en alle zondagen dat wij hier samen zijn.  
 
God, in een eenvoudig teken,  
in heel gewoon brood  
blijft Jezus voorgoed onder ons wonen. 
 
God, nu wij samen aan tafel zitten,  
willen wij U dank zeggen,  
om al het goede wat leven geeft  
en in leven houdt. 
Jezus is brood voor onderweg:  
we laten ons bevrijden  
om zijn lichaam te worden, 
om te worden net als Hij. 
 
Daartoe heeft Hij de aanzet gegeven,  
de laatste avond van zijn leven. 
Dat willen wij hier vandaag speciaal gedenken:  
 
Dit brood eten is meer dan gedenken. 
We hebben deel aan het mysterie  
van uw liefde,  
dat ons aantrekt en niet meer loslaat.  
 
Laat dit een teken zijn  
van bevrijding en van toekomst  
voor een wereld van vrede  
en verbondenheid met elkaar. 
 
Deze beker drinken is een levenwekkend gebaar  
van verbondenheid met Jezus en met elkaar. 
 
Laat dit een teken zijn van trouw  
aan het leven dat Gij ons geeft,  
een wereld zonder duisternis,  
waar Gij in ons midden woont. 
 
Goede God, met Jezus Uw Zoon  
hebt Gij de bestaande verhoudingen  
op hun kop gezet: 
wie de voornaamste is, moet de kleinste zijn, 
wie bevelen geeft, moet iemand zijn die dient, 
macht wordt verpletterd door een slavengebaar. 
 
 
 
 
 



Leer ons dienend in het leven te staan: 
mensen die staan  
aan de voet van een kruis, 
mensen die steun geven  
aan hen die lijden. 
Help ons te kiezen  
voor de helende weg  
van de dienstbaarheid, 
naar het voorbeeld van Jezus. 
 
Zo willen wij mensen zijn naar uw hart 
en een dienende gemeenschap in onze wereld. 
Daarvoor zingen wij tot God Onze  Vader 
 
Onze Vader  

Gebed om vrede  

 

Communie  
We nodigen jou uit om  
naar de communiedelers te gaan  
en om de Heilige Communie te dopen  
in de beker met wijn te dopen. 
 
We hebben het paasmaal van Jezus herdacht 
met brood en wijn, 
met kaarsen en bloemen, 
met woorden over en weer. 
Hij heeft het brood genomen,  
het gezegend, het gebroken en gedeeld. 
Net zoals zijn hele leven. 
We gaan op naar Goede Vrijdag 
want Judas heeft zijn plannen klaar. 
 
 
 
 
 



Uit het evangelie  
Vrienden, 
zo ging Jezus de nacht in, 
omdat Hij van mensen houdt, lijdt Hij eraan 
Zweet, bloed en tranen in zijn hart... voor ons... 
Zijn kruis staat gereed - al een lange tijd. 
Laten we opstaan en de weg met Jezus gaan  
om dicht bij Hem te blijven in lijden,  
dood en verrijzenis. 

 
Aan het rustaltaar  
 
Uit de afscheidsrede van Johannes 
 
Zending  

De klokken zwijgen. 
Het is stil geworden. Doodstil.  
Goede Vrijdag komt dichterbij. 

 
Laten wij we vanuit dit vertrouwen  

de nacht in gaan,  
wetend dat zijn verhaal verder gaat. 

Laten we in stilte op weg gaan  
naar Goede Vrijdag  
onder Zijn zegen:  

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen. 


